- oY P S R L . *
”';'(T.' ‘; '» '-\(., + Nk

"x DR gt X

- het Spaarne stroomt,

~ het Spaarne stroomt,

- hetSpaarne stroomt voorbij.

Voorbij de stad waar niets meer wordt geladen,
- erliggen voor de waag geen schepen meer.

- Zevaren door want de bolders en de kaden
hebben plaats em‘aakt voor het e‘rkeer.
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'j)z\e’b?ug, voorbij de Iaaz’;t}hwzen, %
~ voorbij de werven en het stoomgemaal.

Het Spaarne stroomt, maar niet voorbij de sluizen,

het eindigt naamloos in een zijkanaal.

Lennaert Nijgh

OPENING:
De feestelijke opening zal plaatsvinden
op woensdag 1 april om 16.00 uur.

George Moormann zal dan zijn nieuwe
Spaarne gedichten voordragen (primeur).

Meer info: www.kzod.nl/kloostergangen

KLOOSTERGANGEN (Stadhuis)
Grote Markt 2,201 1RD Haarlem

1 april t/m 19 mei 2015
Openingstijden:

Ma. t/m vr. van 8.00 - 17.00 uur

Het Spaarne stroomt

14 kunstenaars laten zich inspireren
door het Spaarne
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HET SPAARNE

jij eeuwenoude kronkelaar
die voor mijn deur kruipt en gaat
en staat en stinkt soms en

s nachts tegen de zoldering kaatst
traag mijn slaap verjaagt of kolkend
als een schuimkoppend monster
razend langszij komt

dan weer ruisend bootstrelend
klok-klokgeluidjes brengend
en stadstonen -geuren en
kleuren en stralen van de
eerste en de laatste zon

op je bodem rusten moedige zielen
door mijn hart stroom jij, rivier

DEELNEMENDE
KUNSTENAARS:

Willemien Spook 2011

Rivier, stroom achterwaarts.
Steen, word weer vuur.
Lucht om mij heen, word
lichaam dat mij draagt en
troost. Geheugen, val uiteen.

Vera Bruggeman
Rob Clous
Rob Daniéls

Lizan van Dijk

“Phanta Rhei” of “Alles Stroomt”
“Alles stroomt en niets blijft”

Anna Enquist
("Als water ben ik uitgestort”
uit: Soldatenliederen)

Hanneke Franken

Griekse filosoof
Heraclitus “de Duistere”

Coby Kluitman

Eva van Lis

Franklin Meyer

Jacqueline van Rosmalen

Emilio Sanchez

Loes Stalpers
Willemien Spook
Leo van Velzen

Jose van Waarde




